
 

Hij is ook voor mij gestorven op het kruis van Golgotha: 
Door zijn dood heeft Hij verworven overwinning en gena, 
Hij verrees ten derden dage uit het graf van hel en dood. 
Ja, nu prijs ik mijn Verlosser in zijn almacht wondergroot. 
 
Opgevaren naar de hemel zit Hij aan God’s rechter hand. 
Komt straks weder bij het oordeel, uitgezonderd is niemand. 
Dood of levend, ieder kent Hij, oordeelt over ieders werk. 
Slechts mijn Heilands bloed dat redt mij, ‘k mag zo horen bij Zijn kerk. 
 
DANKGEBED 
 
VOORBEDE ACCLAMATIE:  
 
STIL GEBED 
 
ONZE VADER (gebeden) 
 
SLOTLIED LB 423 Nu wij uiteengaan 
 
ZEGENBEDE 
 
AMEN:   
 

 

 

 

 

 

 

ORDE VAN DIENST  ZONDAG 9 AUGUSTUS  - 8e  ZONDAG VAN DE ZOMER 

THEMA:     “STILTE NA DE STORM” 

“In geloof en vertrouwen je hoofd boven water houden!” 
 
MEDEDELINGEN EN BLOEMENGROET 

TOEWIJDING MET MUZIEK  

GEBED VAN TOENADERING 

AANVANGSLIED: LB 29 1,2 Gij die hoog verheven zijt 

VOTUM EN GROET 
 
VG:   De Heer zij met U  
allen:   Ook met U zij de Heer  
VG:    Onze hulp is in de naam van de Heer  
allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft  
VG:   Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
allen:  En niet laat varen het werk van zijn handen 
  
VG:   Genade zij U en vrede van God onze Vader en van de Heer 

Jezus Christus.  
allen:   AMEN 
 
WELKOM 
 
LIED VOOR DE KINDEREN + ONTSTEKEN LANTAARNTJE:   
Ja, Ja, ja ik wil u volgen Heer.  
 
KYRIËGEBED MET ZANG:  GB 128 Zijn er veel wegen… (Blowing in the wind) 
 

Zijn er veel wegen waar niemand zich waagt, 
Omdat zij te ver zouden gaan? 
Hoelang horen mensen alleen maar zichzelf,  
Voordat zij een ander verstaan? 
Hoelang worden oorlogen verder gevoerd, 
Voor vijanden niet meer bestaan? 
 



Refrein: Het antwoord, mijn vriend, ligt in je eigen hand. 
  Het antwoord, ligt in de liefdesband. 
 
Stromen rivieren nog eeuwig naar zee, 
En wordt dan de zee niet te groot? 
Hoelang is de afstand nog veilig en ver, 
Tot mensen die leven in nood? 
Holang spreken mensen van eigen geluk 
En zwijgen de anderen dood? 
Refrein. 
 

Hoelang zijn de mensen nog bang voor elkaar, 
En bang voor zichzelf bovendien? 
Hoelang kijken ogen nog strak voor zich uit, 
Voordat zij de ruimte gaan zien? 
En als dan de aarde bewoonbaar zal zijn, 
Zullen wij dan nog leven misschien? 
Refrein.  
 

GLORIALIED: LB 413 Grote God, wij loven U 
 

GEBED BIJ OPENING VAN HET WOORD 
 
EERSTE LEZING: Jona 2: 3-10 
 
TUSSENZANG: GB 101, 1,2,3 Geef mij kracht 
 

‘k ben een mens, onder velen, Heer,  
‘k ben een mens, zoals velen, Heer, 
‘k ben een mens, ‘k wil geloven Heer, 
O, geef mij kracht. 
 

Refrein: Geef mij kracht, heel mijn leven Heer, 
Geef mij kracht, heel mijn leven Heer, 
Geef mij kracht, heel mijn leven Heer, 
O, geef mij kracht! 

 

Steeds op zoek, naar de waarheid, Heer, 
Steeds op zoek, naar de liefde, Heer, 
Steeds op zoek, naar de eenheid, Heer, 

O, geef mij kracht.   
Refrein… 
 

Voor Uw dienst, wil ik leven, Heer, 
Voor Uw dienst, wil ik geven, Heer, 
Steeds op zoek naar de eenheid, Heer, 
O, geef mij kracht. 
Refrein 
 

TWEEDE LEZING: Mattheüs 14; 22-32 
 

LIED ALS ACCLAMATIE: GB 157 1, 4, 5,6 De Heer beschut wie bij Hem schuilen 
 

De Heer beschut wie bij Hem schuilen, 
Hij is een rots, een zon, een schild, 
Een schouder om op uit te huilen, 
Een stem die wind en water stilt 
 

Wie weet, wat ons de tijd zal leren 
Hoe zal ons leven verder gaan: 

 Op alle paden leeuwen, beren?  
Vlak voor u zal de herder staan! 
 

Begeef u niet op eigen wegen 
Die kopen dood in een ravijn, 
Maar laat zijn zorg u tot een zegen, 
Zijn woord de weg ten leven zijn. 
 

Houd moed! Al gaat door duizend kuilen 
Uw pad niet zó als gij het wilt, 
De Heer beschut wie bij Hem schuilen, 
Hij is uw rots, uw zon, uw schild. 
 
VERKONDIGING 
 
LIED NA VERKONDIGING: GB 109 Ik geloof in God de Vader /melodie the Rose 
 

Ik geloof in God de Vader, die ’t heelal geschapen heeft 
en die als een milde regen, zorgt voor alles wat hier leeft. 
Ik geloof ook in mijn Heiland, die uit God geboren is 
en op aarde heeft geleden tot de schuldvergiffenis. 



  


